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Nieuws van de bestuurstafel 

 
Door omstandigheden is besloten om deze nieuwsbrief pas medio juli uit te brengen. De 
nieuwsbrief per 1 augustus komt te vervallen. Nieuws blijven we ook via onze website 
verspreiden. 
Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand. 

• Eerder hebben wij u laten weten, dat ons lid Frans van de Pas werkt aan een boek 
met historische verhalen uit het verleden van Deurne en Venray. De gemeente 
Deurne en het Historisch Platform Venray hebben de nodige financiële middelen 
toegezegd. Over de presentatie van het boek informeren wij u in een volgende 
nieuwsbrief. 

• We hebben ons weer aangemeld voor de Rabo ClubSupport. Het doel dit jaar luidt: 
Verduurzaming opslagruimte goederen heemkundekring. De periode om te 
stemmen is van 2 tot en met 24 september 2024. 

• Eerder hebben wij gemeld dat we, vanwege het overlijden van de eigenaar van 
onze opslaglocatie, dringend op zoek waren naar een nieuwe locatie. Inmiddels 
hebben we in overleg met de beheerders van de Oudheidkamer besloten om de 
schop in onze achtertuin voor opslag in te richten. 

Namens het bestuur, 
Jos Thijssen, secretaris 

 

 

Excursiedeelnemers wandelen naar Huis Doorn 



 

Verslag dagexcursie naar Amersfoort en Doorn 29 juni 2024 

 
Het jaarlijkse uitje van 2024 telde 43 deelnemers, waarvan er 40 in de bus zaten en er 3 
met eigen auto achteraan reden vanwege een persoonlijk reisdoel, direct aansluitend aan 
ons gezamenlijke reisje. De touringcar volgde niet de snelwegroute, maar reed via kleinere 
wegen en door stadjes en dorpen naar Doorn. Zo konden we onderweg ook even stoppen 
bij het Militaire Ereveld Grebbeberg. 
 
In Doorn bezocht het gezelschap, na het nuttigen van koffie met gebak, Museum Huis 
Doorn. In drie groepen leidden deskundige gidsen de deelnemers door de woning van de 
gevluchte en in Nederland asiel verkregen Duitse ex-Keizer Wilhelm II, die hier van 1919 tot 
19 41 woonde. Het was ongekend hoe de geschiedenis hier had stilgestaan en welk een 
keur aan antieke huisraad en meubilair aan ons voorbijging. 
 
Rond half een genoten we een lunch in hetzelfde restaurant waar we ’s morgens gebak 
hadden gehad. We moesten daar wel wat lang wachten, maar ik wil de kwaliteit van dat wat 
ons tenslotte werd voorgeschoteld toch als redelijk waarderen. 
 
De bus bracht ons vervolgens naar de tweede hoofdbestemming: Amersfoort. In deze stad 
werden we welkom geheten door het in Deurne bekende echtpaar Leonie van de Burgt en 
Lex van de Haterd. Zij gidsten ons, af en toe stoppend voor een verhaaltje, door de 
wonderschone stad naar de aanlegplaats van de boot. De rondvaart zou de “grand finale” 
van de dag worden. Nog nooit heb ik zo een rustig en aangenaam tochtje met een goed 
verhaaltje door een gids over de grachten van een Nederlands stadje beleefd. Hierbij 
speelde zeker ook mee dat er enkel deelnemers aan onze excursie aan boord waren en dat 
de weergoden zich van de goede kant lieten zien. 
 
Op de terugweg was er, op verzoek van enkele buspassagiers, nog een plas- en drinkstop 
ergens langs de snelweg. 
Omstreeks half 7 waren we weer in Deurne. Ik vond het een uiterst geslaagde dag. 
  
Klaas Hendriks, 
Werkgroep Lezingen en Excursies 

 

 

Leonie van de Burgt vertelt een verhaal op een mooi plekje in Amersfoort 



 

 

 

Fragment van het Tapijt van Deurne. 

  

Kleine excursie zaterdag 7 september 2024 Willibrorduskerk aan de Markt 
in Deurne 
 
De eerder geplande kleine excursie naar het zusterklooster in Aarle Rixtel gaat niet door! 
De reden hiervoor is dat de zusters een groot gedeelte van dat klooster beschikbaar 
hebben gesteld aan Oekraïnse oorlogsvluchtelingen die het op dit moment bewonen. 
 
In plaats hiervan gaan we naar de Willibrorduskerk. We krijgen daar een rondleiding door 
kundige gidsen en dalen dan onder andere af in de grafkelder en stijgen op naar de 
gewelven. Ook krijgt “Het Tapijt van de Peel” ruimschoots de aandacht. Alleen zij die 
meegaan naar de gewelven betalen € 2,50 p.p., direct in de kerk contant te voldoen. 
 
Het maximum aantal deelnemer is 40 personen, waarbij leden van de HKK voorrang 
hebben. Om een idee te krijgen van het aantal deelnemers vragen wij je om je vooraf aan 
te melden via e-mail:  klaashendriks@planet.nl . 
 
De rondleiding begint op zaterdag 7 september 2024 om 13.30 uur. Graag 10 minuten 
voor aanvang aanwezig zijn in het voorportaal van de kerk. 
 
De St. Willibrorduskerk is een van de oudste gebouwen in Deurne. Met de bouw werd 
begonnen in het begin van de 13e eeuw. De toren en de kolommen in het middenschip 
dateren nog uit die periode. In het midden van de 15e eeuw werd de kerk vergroot met een 
transept en een nieuw koor. Onder leiding van Pierre Cuypers werd eind 19e eeuw een 
grootscheepse restauratie uitgevoerd in neogotische stijl. 
 
Van de toren tot aan het hedendaagse interieur beslaat het gebouw daardoor een 
cultuurperiode van eeuwen. Het afdalen in de grafkelder van de heren van Doerne en de 
klim naar de gewelven van de kerk via een eeuwenoude wenteltrap in de toren voeren je 
terug in de tijd.  
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Als je dwars door de dikke muren van de toren stapt, kun je de tijd letterlijk voelen. En waar 
je in de grafkelder geconfronteerd wordt met de vergankelijkheid van de mens, word je op 
de gewelven overweldigd door het vernuft van het bewaard gebleven middeleeuws vakwerk 
van de houten dakconstructie. 
 
Het is duidelijk een kerk gebleven. Er zijn diverse religieuze voorwerpen permanent 
tentoongesteld en ook de glas-in-lood ramen laten mooie religieuze afbeeldingen zien. Het 
drieluik van Hendrik Wiegersma en de enorme schilderijen van Hans van Hoek, een 
kruisweg op koper geschilderd en het beroemde, gerestaureerde Smitsorgel onderschrijven 
dat gebruik. 
 
Het gebouw en de permanente inventaris zijn al een bezichtiging waard. Maar daar blijft het 
niet bij. Ter gelegenheid van het feit dat Deurne zo’n 1300 jaar geleden voor het eerst 
genoemd werd in een officiële acte, heeft de Paramentengroep van de parochie een bijna 
20 meter lang wandkleed geborduurd waarop de geschiedenis van Deurne is verbeeld, het 
zogenaamde “Tapijt van Deurne”. Dit wandkleed is dit jaar weer tentoongesteld in de kerk. 
 
Werkgroep Lezingen en Excursies 

 

 

 

Boer Henk tijdens de opening 

Opening tentoonstelling “De Moestuin” 

 
Ondanks dat er weer van alles te doen was in Deurne en met veel voetbal op tv werd de 
tentoonstelling op zaterdag 22 juni 2024 in een goedgevuld heemhuis geopend. 



 

 
Henk Kerkers van Bijzonder Brabants wist met zijn vlotte manier van uitleg over het verschil 
in manieren van tuinieren de aanwezige bezoekers zeer te boeien. Hij vertelde hoe zijn 
belangstelling voor tuinieren al vroeg gewekt werd, doordat hij als kleine jongen zijn moeder 
mocht (moest) helpen in de moestuin. Hoe hij momenteel werkt op zijn bedrijf met alleen 
maar natuurlijke bestrijdingsmiddelen en zonder ploegen. Waar hij weer oude gewassen 
teelt, maar ook uitheemse groenten kweekt. Hoe hij en diverse andere bedrijven in de 
omgeving mooie producten aan de man brengen en hoe ze ook educatief bezig zijn. 
 
De traktatie in de vorm van “Petit- Boertjes”, -zoals Henk zijn gebakjes noemt- gemaakt met 
allemaal producten van eigen bodem, viel goed in de smaak. In de vitrines is natuurlijk 
aandacht besteed aan het werk van Boer Henk. Ook zie je mooie foto’s van en uitleg over 
de Natuurhobbyparken, zoals de volkstuinen tegenwoordig heten. Zowel in de Pastoor 
Jacobsstraat als aan de Kulertseweg. 
Een kast gevuld met hoe je je groenten en fruit houdbaar hield en houdt. Ook een kleine 
blik in de toekomst, hoe de inzichten over voedingswaarden veranderen. Een grote 
diversiteit aan kookboeken en kruiden. 
 
Tijdens de gezellige nazit, waar Henk de nodige vragen beantwoordde, waren bezoekers 
ook vol lof over de aanpak en uitvoering van deze kleurrijke en informatieve expositie. 
  
Namens de werkgroep tentoonstellingen, 
Josée van der Loo 

 

 

Bezoekers bij de opening van de tentoonstelling. 

 

 

 

 



 

Beugeltoernooi zaterdag 24 augustus 2024 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we dit jaar minimaal één 

beugeltoernooi willen organiseren. Onze oproep voor vrijwilligers voor zo’n toernooi 

leverde echter geen reacties op. Gelukkig konden we een beroep doen op Pieter 

Koolen en Klaas Hendriks. 

Op zaterdag 24 augustus om 13.30 uur starten we met een toernooi om de ‘Johan 

Engels Bokaal’. Mocht het slecht weer zijn, dan stellen we het toernooi uit naar 31 

augustus. 

 

Hebt u belangstelling om aan dit toernooi deel te nemen, meldt u dan uiterlijk 17 

augustus aan via het secretariaat:  (secretaris@heemkundekringdeurne.nl). 

 

 

Verhalen rond de Gouden Helm 

  

Op 10 oktober 2024 organiseert de Historische Werkgroep 

Grashoek van 13.30 tot 17.30 uur in Zaal De Gouden Helm 

in Helenaveen een symposium met onder andere 

(persoonlijke) verhalen rond de Gouden Helm. Voor 

deelname aan dit symposium dient u zich vooraf aan te 

melden. 

Meer informatie over dit symposium vindt u op de website 

van Brabants 

Heem: https://www.brabantsheem.nl/symposium-verhalen-

rond-de-gouden-peelhelm/ 
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Brabants Heem 

 

Onlangs is De Koerier nummer 101 van juni 2024 verschenen. Deze Koerier is te 

vinden op de website van Brabants Heem: 

https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2024/06/De-Koerier-101.pdf 

  

 

 

Bezetting openstelling heemhuis op zondag 
Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2e en 4e zondag van de maand, 
zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als 
gastvrouw/-heer te willen optreden. Meer informatie en/of aanmelden kan via het 
secretariaat. 
 
Voor de maanden juli en augustus treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op: 

• 14 juli: Martien van Rijt, Riek Aarts en Loes vd Heuvel 
• 28 juli: Thom vd Straaten, Ad vd Steen en Dini Knijnenburg 
• 11 augustus: Jos Thijssen, Jan Bekkers en Thieu Berkers 
• 25 augustus: Antoine van Baars, Peter vd Berk en Beppie vd Berk 

 

 

Openingstijden heemhuis 

• Elke 1e maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie. 

• Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur 

• Elke 1e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en 

DocuDataDeurne 

• Elke 1e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur voor de bibliotheek 

• Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor fotoherkenning 

• Elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 

www.heemkundekringdeurne.nl 
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