
  

 

 

Augustus 2025 

 

Nieuws van de bestuurstafel 
  

Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand: 

• Onze Heemkundekring organiseerde jaarlijks samen met zusterorganisaties uit 
Asten en Someren een cyclus van vier lezingen en meestal een excursie. De 
laatste jaren viel de belangstelling tegen. Gelet op de beperkte belangstelling is 
tijdens een gezamenlijk overleg besloten om vooralsnog geen cyclus te 
organiseren en de samenwerking ‘slapend’ te houden. 

• Enige tijd geleden is onder de vrijwilligers van de zondagsopenstelling een enquête 
gehouden over de openingstijden. Een ruime meerderheid was voor een 
openstelling van 14.00 tot 16.00 uur. We gaan deze openingstijden dan ook 
handhaven. 

  
Namens het bestuur, 
Jos Thijssen, secretaris 

 

 

  

 

Interieur Huys ter Horst                                                 Maquette Huys ter Horst 

Kleine excursie op zaterdag 13 september naar kasteelruïne 
Huys ter Horst te Horst 



 

  

Dit jaar voert de Kleine Excursie ons naar de buurgemeente Horst aan de Maas, waar we 

een rondleiding krijgen bij Kasteelruïne Huys ter Horst. 

Dit complex is niet permanent opengesteld voor publiek en alleen toegankelijk via een 

rondleiding met gidsen. Des te meer is dit dan ook de unieke gelegenheid om dit 

historische object op deze manier te gaan bezoeken. De eerste stenen voorloper van dit 

kasteel dateert al uit de 14e eeuw.  Op de 

site https://www.kasteelhuysterhorst.nl/kasteel/geschiedenis kan de potentiële deelnemer 

er een boel meer over te weten komen en zich al inlezen. 

 

Tijdens de rondleiding zien we de opgegraven ruïnes en een gerestaureerde, deels 

herbouwde toren welke de sportievelingen onder ons ook kunnen gaan beklimmen. In een 

paar nieuwe, in oude stijl opgetrokken ruimtes, maken we verder kennis met de “schatten” 

van Horst. Aan de hand van de daar rijkelijk aanwezige historische objecten en schilderijen 

wordt de geschiedenis van onder meer de Heren van Wittenhorst door de gidsen 

inzichtelijk gemaakt. 

Een interessant detail is dat in de 1e helft van de 17e eeuw, van 1609 tot 1645, de 

Heerlijkheden Deurne en Horst in handen van één familie waren, genaamd Van 

Wittenhorst. Jan van Doerne was op het Groot Kasteel in Deurne de laatste van Doerne en 

had geen directe opvolgers. Achtereenvolgens werden toen zijn kleinzoon Wolfaart Evert 

van Wittenhorst en zijn achterkleindochter Margreta van Wittenhorst Heer/Vrouwe van 

Horst èn van Deurne. 

  

• De kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon, contant te voldoen op de 

excursiedag. 

• We dienen op zaterdag 13 september ’s middags om 14.45 uur bij de 

kasteelruïne te zijn! 

• Zoals te doen gebruikelijk gaan we bij kleine excursies met eigen vervoer. Het 

adres is Kasteellaan 2 te Horst. Men vindt deze locatie door in Horst op de 

Venrayseweg tegenover restaurant “Horst World Kitchen” een klein weggetje in te 

slaan, door een tunneltje onder de A73 door te rijden en vervolgens via een 

historische poort over een bruggetje een parkeerplaats op te rijden. Deze 

parkeerplaats is alleen open voor bezoekers van het kasteel, dus voor ons. Daar 

worden we opgewacht door de gidsen. 

Meld u zich s.v.p. ruim van te voren aan! 

Aanmelden kan via emailadres:klaashendriks@planet.nl 

 

Als mensen geen eigen vervoer hebben of liever zelf niet rijden, is dat geen beletsel om 

niet mee te gaan. Er wordt geregeld dat ze dan met iemand mee kunnen rijden. 

De prijs is incl. 1 x koffie, thee of flesje fris! Naast het complex is bovendien ruime 

gelegenheid voor horecabezoek na afloop, zoals een historische tiendschuur die daarvoor 

is ingericht. 

Het aantal deelnemers kent geen plafond! Ik reken op een kleine 20 aanmeldingen. 

 

We wensen de deelnemers een leuke dag. 

 

Klaas Hendriks, voor de Werkgroep Lezingen en Excursies 
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Eerdere boekenmarkt 

 

Boekenmarkt zondag 24 augustus bij het Heemhuis 

 

Na wat wikken en wegen in verband met geringere belangstelling de afgelopen jaren, komt 

er deze zomer toch weer een boekenmarkt. Tijdens de openstelling van het Heemhuis op 

zondag 24 augustus kunnen liefhebbers van tweedehands boeken achter het Heemhuis 

op de beugelbaan de uitgestalde beschikbare boeken inzien en ook aanschaffen. 

 

Onze vereniging heeft wel wat boeken, maar we willen de bezoekers meer keuze 

aanbieden. Daarom, beste leden, kijk eens of je thuis boeken hebt waar je afstand van wil 

doen. Het gaat hierbij om serieuze boeken, geen Boeketreeks of de Donald Duck. Ook 

voor encyclopedieën en dergelijke hebben we geen belangstelling. 

 

Boeken over Deurne en de regio of hieraan gerelateerd zijn in het bijzonder welkom. Op 

de dinsdagen 12 en 19 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u uw boeken afgeven bij 

het Heemhuis, Stationsstraat 73 in Deurne. 

 

Tot ziens op 24 augustus van 14.00 tot 16.00 uur! 

  

Klaas Hendriks, coördinator van de boekenmarkt, mailadres klaashendriks@planet.nl 

 

Open Monumentendagen 13 en 14 september 2025 

 

Dit jaar zijn de ‘Open Monumentendagen’ op zaterdag 13 en zondag 14 september. 

In voorgaande jaren hebben we daar als Heemkundekring alleen op de zondag aandacht 

aan besteed. De VVV in Deurne heeft ons gevraagd om zowel op zaterdag als op zondag 

ons heemhuis op te stellen. Ook een aantal van onze leden heeft daar op aangedrongen. 

Door de VVV wordt een brochure opgesteld met onder andere een fietsroute langs alle 

deelnemende monumenten. 
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Op zondag zouden we toch al open zijn. De bezetting daarvoor is dan al geregeld. 

Voor de zaterdag zoeken we nog een paar vrijwilligers, die als gastvrouw/-heer willen 

optreden. Verder zoeken we voor zowel de zaterdag als de zondag enkel personen, die 

aan onze gasten het beugelen kunnen uitleggen en ook demonstreren. 

 

Wilt u helpen om onze heemkundekring voor het voetlicht te brengen, meldt u zich dan 

voor 9 augustus aan bij het secretariaat via secretaris@heemkundekringdeurne.nl. 

 

Bezetting openstelling heemhuis op zondag 
  

Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2e en 4e zondag van de maand, 
zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als 
gastvrouw/-heer te willen optreden. 
Meer informatie en/of aanmelden kan via het secretariaat. 
  

Voor de maand augustus treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op: 
10 augustus:   Leny Hendriks, Toos Heinsbergen en Jan Bekkers. 
24 augustus:   Antoine van Baars, Thieu Berkers en Edith vd Heijden. 

 

 

Openingstijden heemhuis 

• Elke 1e maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie. 
• Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur 
• Elke 3e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en 

DocuDataDeurne  
• Elke 1e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur voor de bibliotheek 

• Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor 
fotoherkenning 

• Elke 2e en 4e zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
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