Nieuwsbrief

Juni 2026

Nieuws van de bestuurstafel

Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand:

e Op 22 mei zijn de gewijzigde statuten bij de notaris gepasseerd en deze zijn nu dus
formeel van kracht. Met deze wijzigingen wordt aan de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen voldaan.

e Per 1 juni 2026 treedt Martien van Rijt op als 1e secretaris en Jos Thijssen als 2e
secretaris. Correspondentie met het secretariaat graag
via secretaris@heemkundekringdeurne.nl.

e Het periodiek overleg van onze heemkundekring met de wethouder Cultuur is
uitgesteld. Op verzoek van de gemeente wordt gewacht op de nieuwe wethouder.

e Per 1 juli komt er weer een nieuwe lijst van vrijwilligers voor de openstellingen op
dinsdagen en op zondagen. De huidige vrijwilligers worden hiervoor individueel
benaderd. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris
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Beugeltoernooi Pieter Swinkels Tropee

Onder een stralende zon werd op zaterdag 9 mei door acht fervente beugelaars gestreden
om de ‘Pieter Swinkels Tropee’ met Klaas Hendriks als “scheidsrechter” en Pieter Koolen
die de administratie verzorgde. Na 8 voorrondes en 2 halve finales ging de finale tussen
Klaas Hendriks en Louis Litjens. Uiteindelijk mocht Louis de Tropee voor een jaartje mee
naar huis nemen.
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Gerard van Houdt



Tweeledige lezingsavond door Gerard van Houdt op 13 mei
2026 in Den Draai

Deel 1: Waarom is Deurne in WO2 niet verwoest?

Deel 2: Koffietafelen door de eeuwen heen

De spreker, lid van onze heemvereniging en amateur-historicus, vertelde voor de pauze
vooral over de troepenbewegingen van geallieerden en Duitsers tijdens de bevrijding in de
maanden september-oktober in de Peel. Al werd het centrum van Deurne op 24 september
bevrijd, drie dagen later waren de troepen weer zodanig verschoven, dat Deurne weer
Duits was. De geallieerden hadden een enorm probleem dat er 80.000 Duitse soldaten
vanuit Normandié achter hen optrokken om zich in Duitsland te verenigen met het grote
Duitse leger. Het front verplaatste zich keer op keer en lag tegen het eind van het jaar net
achter Venray. De Peel was vrij. In de rest van Nederland begon het ergste stuk van de
oorlog.

Na de pauze ging het verder over koffietafelen door de eeuwen heen. Wat waren de vaste
gebruiken? Wat werd er gegeten? Waarom werden er bepaalde dingen gegeten? Wat
geloofden de mensen over de dood? Een heel gevarieerd verhaal, waarbij iedereen
uitgenodigd was om mee te praten.

Gerard legt duidelijk uit en is een prettig verteller en boeit daardoor zijn publiek. De lezing
was alleen wat kort, waardoor om kwart voor tien het echt klaar was. Daar bleef er voor de

50 aanwezigen wel tijd over om na te praten over beide onderwerpen.

Marie-José Sluijsmans

-

Xanten



Dagexcursie naar Xanten (Duitsland)
op zaterdag 27 juni 2026 gaat door

Er zijn 45 aanmeldingen. Dat betekent dat het maximale aantal is bereikt en er geen
mensen meer mee kunnen.

De bus vertrekt ’'s morgens om 8.00 uur vanaf de achterkant van het NS-station in Deurne.
Graag uiterlijk om 7.50 uur aanwezig zijn.

Om ca 17.30/18.00 uur zijn we daar ook weer terug.

Deelnemers vergeet jullie paspoort of identiteitskaart niet!

Klaas Hendriks
Werkgroep Lezingen en Excursies
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Nationale Archeologiedagen

Op 19, 20 en 21 juni 2026 vinden de Nationale Archeologiedagen plaats. Mocht je nog niet
bekend zijn met de Archeologiedagen: het is hét weekend waarop Nederlandse
(archeologische) organisaties hun deuren openen voor het publiek. Overal in het land
worden opgravingen, festivals, lezingen, wandelingen, workshops, open dagen en nog veel
meer georganiseerd rond het thema archeologie.

Onderstaand een link naar het programma van 2026 of kijk op www.archeologiedagen.nl.
https://archeologiedagen.nl/programma/?datum=*&provincie=*&leeftijd="&ruimte=*&period
e=*&activiteit=*&coordinaten=190784.08089370764%252C6400000%252C987265.562375
189%252C7250000

Nieuws van andere erfgoedverenigingen

Van andere erfgoedverenigingen krijgen we regelmatig hun ledenblad op papier of per e-
mail toegestuurd. De papieren versie ligt dan in het heemhuis. De digitale versie kunt u op
de betreffende website lezen.

Graag verwijzen wij u naar De Koerier nummer 101van Brabants
Heem: https://brabantsheem.nl/wp-content/uploads/2024/06/De-Koerier-101.pdf
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Bezetting openstelling heemhuis op zondag

Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2e en 4e zondag van de maand,
zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als
gastvrouw/-heer te willen optreden.

Meer informatie en/of aanmelden kan via het secretariaat.

Voor de maand juni treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op:

e 14 juni: Thom van der Straaten en Thieu Berkers
e 28 juni: Ad van der Steen en Piet Driessen

>> Agenda heemkundekring

Openingstijden heemhuis

Elke 1¢ maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie

Elke 1e maandag van de maand van 10.00-11.30 voor de bibliotheek

Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur

Elke 3® woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en
DocuDataDeurne

o Elke 2° en 4° donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor fotoherkenning
o Elke 2° en 4° zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur



mailto:info@heemkundekringdeurne.nl
mailto:info@heemkundekringdeurne.nl
https://heemkundekringdeurne.nl/agenda/evenementen/

